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Van wonde naar verwondering………. 
 
 
 
 
 
Voorganger : ds. Inge de Jong - Baerends 
Organist  :  
 
Perspectief op de dienst: 
‘Niet klagen, maar dragen’ … die gevleugelde uitdrukking kent 
u vast wel. Maar geven die woorden echt vleugels? Soms wordt 
er teveel opgekropt – woede, verdriet, pijn – en die wonden 
 kunnen gaan trekken. Jezus zag de pijn van mensen, stopte 
 het niet weg, maar bracht het aan het licht. En zo werden 
 mensen weer heel. Er is een weg van wonde naar 
 verwondering. 
 
 



Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
  
Aanvangslied, op de melodie van psalm 84 
Dit huis, een herberg onderweg  
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden 
Een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden 
Dit huis waarin men smarten deelt 
weet hoe Gods liefde harten heelt 

 
Dit huis met liefde opgebouwd 
dit gastenhuis voor jong en oud 
ligt langs de weg als een oase 
Hier kan men putten: nieuwe kracht 
hier is beschutting voor de nacht 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
Groet en bemoediging 
 
Drempelgebed       v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
                     g. Amen. 
             (gemeente gaat zitten) 
 
Zingen: Lied 67:1 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: lied 286  Waar de mensen dwalen in het donker 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing O.T.:   psalm 102: 1-13  
 
Gedicht 
Het is onzin, zegt het verstand. 
Het is wat het is, zegt de liefde. 
Het is een ellende, zegt de berekening. 



Het is enkel pijn, zegt de angst. 
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht. 
Het is wat het is, zegt de liefde. 
 
Het is belachelijk, zegt de trots. 
Het is lichtzinnig, zegt de voorzichtigheid. 
Het is onmogelijk, zegt de ervaring. 
Het is wat het is, zegt de liefde.  
Erich Fried 
 
Zingen: Lied 833  Neem mij aan zoals ik ben (engels en ned) 
 
Schriftlezing N.T.: Lucas 10: 25-37 
 
Zingen: lied 695 Heer, raak mij aan met u adem. 
1 allen,  2 vrouwen  3 allen  4 mannen  5 allen 
                                                     
Uitleg en verkondiging  
 
Moment van stilte  
 
Zingen: Als wij tot U bidden, Vader   
                  uit: Het liefste lied van overzee  S de Vries 
 
Als wij tot U bidden, Vader 
vragen wij geen kalm bestaan, 
maar de kracht en de volharding 
in vertrouwen voort te gaan. 
 
 
Ook om louter groene weiden 
vragen wij U , Vader, niet, 
maar op ongebaande wegen 
vol te houden met een lied. 
 
Of alleen om rustig water 
waar niets rest dan stil te staan, 
maar om kracht het levend water 
uit de harde rots te slaan. 
 
Bron van kracht in bange uren 



die ons loodst door storm op zee 
bij ons pogen, bij ons falen, - 
Vader, ga zo met ons mee!    
 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte  
 
Slotlied: Lied 150a  Geprezen zij God! 
 
Wegzending en zegen, gevolgd door een gezongen amen 

 
 
 
 
Bron voor deze dienst was o.a. het volgende boekje: 
Van wonde naar verwondering 
   Hoe omgaan met innerlijke pijn 
Ria Weyens 
ISBN 9789402161961 
 
 
 Aanwijzing voor het beamerteam: 
 
Willen jullie onderstaande plaatjes opnemen voor in de preek? 
Ik laat ze achtereenvolgens zien. 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 Het plaatje van de waterlelie mag dan blijven staan tot het amen na de preek. 


